
Dokters van de Wereld 
Toegang tot medische zorg is een mensenrecht 
 
 
“Dokters van de Wereld” en de wereld van de dokters. In beide staat de mens 
centraal. Zowel de arts als de patiënt. De toegang tot medische zorg is echter niet 
overal dezelfde. In België tellen we 220 inwoners per arts, in Senegal loopt dit op tot 
16.500 en in Tanzania zelfs tot 50.000. 
 
Het moet ons niet met een verlammend schuldgevoel opzadelen, maar wel doen 
beseffen - en als het kan, motiveren - dat we vanuit ons welzijn veel kunnen doen om 
onze medemensen, waar dan ook ter wereld, een gelijke kans te gunnen op 
afwezigheid van ziekte, onze voorbijgestreefde definitie van gezondheid. 
 
Door hand in hand samen te werken aan het uitbouwen van een menswaardige 
basisgezondheidszorg, die we dan vervolgens systematisch kunnen opwaarderen tot 
de vaak hoogtechnologische geneeskunde, die wij hier intussen als vanzelfsprekend 
beschouwen. Een vanzelfsprekendheid die ook bij ons steeds meer vragen doet 
rijzen. 
 
De inzet van de arts, die zich zowel in de derde wereld als in onze ‘vierde wereld’ ten 
dienste stelt van zijn medemens, is fundamenteel dezelfde als van de huisartsen én 
specialisten, die bij ons de vaak verbluffende vernieuwing in hun vakgebied 
toepassen voor het ‘geestelijk, lichamelijk en sociaal welbevinden’ van hun patiënten. 
Zijnde onze verfijnde definitie van gezondheid. 
 
Dit komt sterk tot uiting in dit fotoboek over een “Week in het leven van een 
neurochirurg”. Een neurochirurg die zich niet alleen met overgave inzet voor zijn 
patiënten, maar met dezelfde passie mee stuwt aan de vernieuwing in zijn 
vakgebied. Geen wonder dat hij ons wil steunen door de opbrengst van dit boek te 
schenken aan “Dokters van de Wereld” in België. 
 
Omdat wij bij “Dokters van de Wereld” vinden dat toegang tot gezondheidszorg een 
mensenrecht is, vinden wij het bovendien onze plicht om hierover te getuigen. 
Omdat iedereen recht heeft op een toekomst. 
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